
Ik heb jou bij de hand,

voor ons ligt de toekomst.

In de verte de schim van jouw schip.

De wind haalt aan,

het wordt kil.

Jouw hand laat mij los,

maar ik voel hem nog stevig in de mijne.



Al heeft hij ons verlaten,

hij laat ons nooit alleen.

Wat wij in hem bezaten,

is altijd om ons heen.

Dankbaar voor de onvoorwaardelijke liefde die wij van hem hebben ontvangen, hebben 

wij afscheid genomen van onze lieve vader, schoonvader, 

opa en overgrootvader

Arie van Vliet

- Adrianus Johannes Petrus-

* 16 juni 1935                                                  † 18 februari 2021

weduwnaar van Wil van Vliet- Vosman

Simone en Gerrit

      Liza en Robin, Mark

André en Esther

      Christiaan

      Lukas

Erwin en Coby

      Niels

      Levi

Pa is opgebaard in de rouwkamer van Rustplaats Molenlande in Monster.

De afscheidsplechtigheid vindt plaats op vrijdag 26 februari in besloten kring.

Herinneringen aan pa en uw condoleances ontvangen wij graag in het digitale register: 

embrasseuitvaart.nl/registers/arie-van-vliet

Correspondentieadres:

Embrasse Uitvaartzorg t.a.v. familie van Vliet

Molenstraat 110, 2681 BT Monster


